
Beste Dorus, Fred, Gé, Heleen, Jeroen, Liesbeth, Linda, Marcel, Marga, Marion,
Marlène, Mira, Thérèse, en Wim,

    Ik heb zojuist Bericht 19 op mijn Blog gezet.
    Het gaat over de poëziebundel Wreed Geluk uit 1999 van Hugo Claus.
    Het is voor het eerst in mijn leven dat ik me op een hele poëziebundel heb
gestort.
    Het is geen gemakkelijke poëzie.

    Ik heb twee kolommen gemaakt.
    Rechts de gedichten van Claus.
    Links opheldering, naslagwerk, context, heel veel foto's.
    En achteraan heb ik twee essays toegevoegd van twee uitstekende critici: Cyrille
Offermans en Johan Velter.

    Alles bij elkaar een prachtig stuk werk voor wie nu eens echt zin en tijd heeft om
zich te verdiepen in het meesterschap van Hugo Claus.

Ad


